
WWW.KOMMM.NL

Het koste wat het kost!
door Arie van der Stoep

God kijkt doorgaans anders naar je dan mensen doen. Mensen veroordelen snel. Daardoor zijn

ze niet in staat, om te zien wie je wezenlijk bent of wat je motieven zijn.

Kijk maar naar Jakob, de zoon van Isaak en Rebekka. ‘Hielenlichter’ wordt hij genoemd. Maar zijn naam

betekent: ‘Hielhouder.’ En dat duidt op iets anders.

In de moederschoot lag hij al in conflict met zijn broer Esau, tot wanhoop van hun moeder. (1) Hun

strijd ging om de voorrang. In eerste instantie werd die gewonnen door Esau. Maar in een laatste

poging om hem voor te zijn, hield Jakob tijdens de geboorte de hiel van zijn broertje vast. Hij kon niet

toestaan dat die voorging. (2)

In eigen kracht

Dat was kenmerkend voor Jakob - hij was een vechter. Daarvandaan die naam Jakob. Dit is wat God

zag. En daarom kon Hij Jakob gebruiken.

Dit heeft met geestelijke dingen te maken. God had Jakob uitgekozen om door hem zijn beloften aan

Abraham voor de wereld waar te maken. (3) En ook de eerstgeboortezegen was daarom voor hem

bestemd. Menselijkerwijs kon dat niet, maar God had hem uitgekozen, om in de lijn van de geslachten

de opvolger te zijn van Abraham en Isaak. Jakob wist dat. God had dit duidelijk gezegd. (4)

Voor hem was dat de reden om uit alle macht ernaar te streven, dit waar te laten worden. In eigen

kracht streed hij ervoor, om Gods doel met hem te bereiken, zelfs door middel van bedrog.

Op Gods manier

Als mensen zijn wij geneigd om naar dit laatste te kijken, de rest te vergeten en Jakob te veroordelen.

Maar dit is niet wat God doet. Hij kende Jakobs hart en motieven. En deze man, die zo vurig Gods doel

met hem voor ogen hield en daarvoor zelfs streed met een engel, kon God gebruiken om redding voor

de wereld te brengen. (4) Daarom kreeg hij een erenaam: Israël - ‘Strijder van God’, hij die weliswaar in

zijn menselijke kracht, maar wel uit geloof, streed met God en mensen en... overwon! (5)

Hoe ziet God mij? Volg ik zijn doel voor mij? En ben ik ook zo gemotiveerd, om dat te bereiken? Geloof

ik dat Hij zal maken dat dit gebeurt? Ben ik bereid om daarvoor alles in te zetten? Op Gods manier dan

wel te verstaan, door overgave aan Hem, in geloof, door gebed, door vasten en door liefde? Het koste

wat het kost? (6)

Uit de Bijbel:

(1) Genesis 25:22.

En de kinderen stootten in haar binnenste tegen elkaar. Toen zei zij: Indien het zo (met hen - AvdS)

gesteld is, waarom overkomt mij dat?...

(2) Genesis 25:26.

En daarna kwam zijn broer te voorschijn. Zijn hand hield Esaus hiel vast; en men noemde hem Jakob.



(3) Genesis 25:23.

En de HEER zei tot haar (= tot Rebekka - AvdS): Twee volken zijn in uw schoot, en twee natiën zullen zich

scheiden uit uw lichaam; de ene natie zal sterker zijn dan de andere, en de oudste zal de jongste

dienstbaar wezen.

(4) Genesis 28:14.

En uw nageslacht zal zijn als het stof van de aarde, ... en met u en met uw nageslacht zullen alle

geslachten van de aardbodem gezegend worden (in Jezus werd dit werkelijkheid - AvdS).

(5) Genesis 32:28.

Toen zei Hij: Jouw naam zal niet meer Jakob luiden, maar Israël, want je hebt gestreden met God en

mensen, en je hebt overwonnen.

(6) Filippenzen 3:14, 16.

Eén ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag

ik naar het doel, om de prijs van de roeping van God, ... hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook

verder!

ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen

alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site

overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,

behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen

van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u

gebruik maken van de Contactpagina van www.kommm.nl.


